IN DUISTERNIS
van Henning Mankell

In Duisternis is het verhaal van twee eigenzinnige
levens die schuilgaan achter het woord
‘Vluchteling'. Over een vader en zijn dochter op de
vlucht.

Aangekomen in een vreemd land vechten vader en
dochter om bestaansrecht. Waar blijven de
mensensmokkelaars met de papieren?

Morgen gaan ze verder, bezweert vader. Hij poetst
vast zijn schoenen. Maar de dag van morgen is al
aangebroken, weet de dochter. Er zal niemand
komen. Vader poetst nogmaals zijn schoenen.

Gevangen tussen gisteren, morgen en misschien.
De situatie van deze twee vluchtelingen wordt
aangrijpend beschreven door Henning Mankell, de
sociaal bewogen Zweede schrijver van
internationale bestsellers en toneelstukken.

In een doorwaakte nacht begint de vertrouwde
rolverdeling tussen vader en dochter te kantelen.
Gestrand in niemandsland, tussen hoop en waan.
Tussen gefluister en geschreeuw, tussen benzine
en vuur. Laverend tussen etensgeuren en
verdronken herinneringen. Verborgen voor de
buitenwereld.
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