
HET LAND – 2011/2012 

van Martin Crimp 

 

Richard en zijn vrouw Corine trekken zich terug op het platteland om een oplossing te 

vinden voor hun huwelijksproblemen. Het pakt anders uit. 

Op een nacht brengt de echtgenoot een bewusteloze jonge vrouw mee naar huis. Hij vond 

haar langs de kant van de weg. Maar wie is zij? En waarom heeft hij haar mee naar huis 

gebracht? 

Wie is hier de dader en wie het slachtoffer? 

Ze raken verstrikt in een web van leugens en bedrog. 

 

In de psychologische thriller Het Land schetst Crimp in snelle, rake scènes een complex 

huwelijksportret waarin de leugen geslikt wordt en het verlangen gesmoord. Een 

hypnotiserend nachtstuk over levensangst en bezetenheid waarin drie mensen gevangen 

raken tussen woede en zwijgen. 
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